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BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP  

THỜI NGÔ – ĐINH- TIỀN LÊ (Thế kỉ X) 

 

NƯỚC TA BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP 

 

1. Nước ta dưới thời Ngô 
-Tổ chức nhà nước: 

+ Năm 939, Ngô Quyền lên ngôi vua, chọn Cổ Loa làm kinh đô. 

+ Xây dựng chính quyền: 

Trung ương: Vua đứng đầu quyết định mọi việc; đặt các chức quan văn, võ, quy 

định lễ nghi, sắc phục của quan lại các cấp. 

Ở địa phương: cử các tướng có công coi giữ các châu quan trọng(Đinh Công Trứ - 

Thứ sử châu Hoan, Kiều Công Hãn – Thứ sử châu Phong) 

- Sau khi Ngô Quyền mất (năm 944) 

+ Dương Tam Kha tiếm quyền, các phe phái nổi lên khắp nơi. 

+ Năm 950, Ngô Xương Văn dẹp được Dương Tam Kha, nhưng cuộc tranh chấp 

giữa các thế lực thổ hào địa phương dẫn tiếp diễn, 12 tướng linh4chie6m1 cứ các 

vùng địa phương. Sử gọi là “Loạn 12 sứ quân” 

2. Tình hình chính trị cuối thời Ngô 
* Tình hình đất nước:  

- Loạn 12 sứ quân → đất nước chia cắt, loạn lạc. 

- Nhà Tống có âm mưu xâm lược. 

* Quá trình thống nhất: 

- Đinh Bộ Lĩnh lập căn cứ ở Hoa Lư (Ninh Bình) 

- Liên kết với sứ quân Trần Lãm. 

- Được nhân dân ủng hộ. Các sứ quân lần lượt bị đánh bại… 

→ Cuối năm 967: đất nước thống nhất. 
 

 

Bài tập và trả lời câu hỏi 
Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô □ trước các câu sau. 

□ 1. Chiến thắng Bạch Đằng của quân dân ta do Ngô Quyền lãnh đạo vào năm 938. 

□ 2. Đinh Bộ Lĩnh đã dẹp xong "Loạn 12 sứ quân" vào năm 965. 

□ 3. Sau khi đất nước được thống nhất, Đinh Bộ Lĩnh đã lên ngôi Hoàng đế. 

□ 4 Quốc hiệu nước ta thời Đinh từ năm 968 là Đại Cồ Việt. 

Em hãy trình bày tóm tắt công lao của Ngô Quyền đối với nước ta đầu thế k  X. 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Bài 8 



Tại sao Đinh Bộ Lĩnh dẹp được "Loạn 12 sứ quân"? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

************************** 
 

                  

NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH – TIỀN LÊ 

I. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - QUÂN SỰ 

 
1. Nhà Đinh xây dưng đất nước 
- Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế(Đinh Tiên Hoàng), đặt tên nước là 

Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư (Ninh Bình) 

- Năm 970, vua Đinh đặt niên hiệu là Thái Bình, phong vương cho các con, cử các 

tướng thân cận nắm giữ các chức vụ chủ chốt; xây dựng cung điện, đúc tiền… giao 

hảo với nhà Tống. 

2. Tổ chức chính quyền thời Tiền Lê 
-Tiểu sử: Lê Hoàn( SGK) 

- Trước nguy cơ xâm lược của nhà Tống, ông được Thái hậu họ Dương và quan lại 

đồng tình dã suy tôn lên làm vua, lập nên nhà Lê (gọi là Tiền Lê) 

* Tổ chức chính quyền: 

- Ở trung ương: vua nắm mọi quyền hành, giúp vua có thái sư, đại sư và quan lại 

gồm hai ban văn, võ; các con vua được phong vương và trấn giữ các nơi quan 

trọng. 

- Cả nước chia thành 10 lộ, dưới lộ có phủ và châu. 

- Quân đội: gồm 10 đạo và hai bộ phận cấm quân và quân địa phương. 

3. Cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn 

- Diễn biến của kháng chiến: 
+ Đầu năm 981, quân Tống theo hai đường thủy, bộ tiến đánh nước ta. 

+ Lê Hoàn tiếp tổ chức và lãnh đạo cuộc kháng chiến. 

+ Nhiều trận chiến diễn ra trên sông Bạch Đằng. Trên bộ quân ta chặn đánh địch 

quyết liệt. Quân Tống đại bại.  

- Ý nghĩa:  
+ Chiến thắng biểu thị ý chí quyết tâm chống ngoại xâm của quân dân ta. 

+ Chứng tỏ bước phát triển mới  của đất nước và khả năng bảo vệ độc lập dân tộc 

của Đại Cồ Việt.  
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